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Kruiskerk, zondag 2 juli 2023, 9.30 uur

Doorstroomdienst met:
Abel Bloemendal, Mats Blokhuis, Aniek van de Braak,
Kelan Kodde, Sasha van’t Hof, Rogier van 't Klooster,
Rick Lozeman, Rik Lozeman, Joline Vos, Daan Wennekes

voorganger: ds. Martin van der Klis

muziek: Geurt Albert Buitenhuis (orgel)

Henk Hortensius (vleugel)
Petra Cornelissen (zang)

Mededelingen door ouderling van dienst (Hermien van Bokhorst-van de Veen)
Zingen: Psalm 100:1,2 (oude berijming, 1773) en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Juich aarde, juich alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2. De HEER is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt - en geenszins wij -,
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk, tot zijne dienst bereid.

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 554:1,2,3,7
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen



bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebed
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Ben je groot of ben je klein (Hemelhoog 389)

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen in:

God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun

of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent,

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent.
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,

Hij is vol liefde.

God houdt van jou.

Kinderen (groep 1-4) mogen naar de kindernevendienst en de jongeren naar de
jongerennevendienst

Bijbellezing: 1 Samuél 16:1-3, 6-13 (Bijbel in Gewone Taal) (door Rogier van 't Klooster)



Zingen:

53.

40.

[1] De Heer zei tegen Samuel: ‘Je weet wat ik besloten heb: Saul mag niet langer
koning van Israél zijn. Jij hoeft dus geen verdriet meer over hem te hebben. Ik stuur
je naar Betlehem, daar wonen Isai en zijn zonen. Eén van die zonen heb ik
uitgekozen. Hem moet je koning maken.’

[2] Maar Samuel zei: ‘Dat kan ik toch niet zomaar doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij
vermoorden.” Toen zei de Heer: ‘Zeg dat je een offer aan mij moet brengen. En neem
daarvoor een jonge koe mee.[3] Nodig ook Isai uit voor dat offer. Dan zal ik je laten
weten wie ik uitgekozen heb om koning te zijn.’

[6] Eén van de zonen van Isai was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij: Dit is de
man die de Heer uitgekozen heeft.[7] Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Let niet op zijn
uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet,
is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een
mens van binnen is.’

[8] Toen riep Isai zijn zoon Abinadab, en hij stelde hem aan Samuel voor. Maar
Samuel zei: ‘De Heer heeft hem ook niet uitgekozen.’

[9] Toen stelde Isai zijn zoon Samma aan Samuel voor. En weer zei Samuel: ‘De Heer
heeft hem ook niet uitgekozen.’[10] Zo stelde Isai zeven zonen aan Samuel voor.
Samuel zei tegen Isai: ‘De Heer heeft niet één van hen uitgekozen.[11] Heb je nog
meer zonen?’ En Isai zei: ‘Ja, mijn jongste zoon, David. Hij past op de schapen en de
geiten.” Toen zei Samuel tegen Isai: ‘Laat hem dan hier komen. We gaan pas eten van
het offer als hij eris.’

[12] Isai liet zijn zoon David komen. David was een knappe jongen met rood haar en
mooie ogen. Toen zei de Heer tegen Samuel: ‘Dit is degene die ik uitgekozen heb om
koning te zijn.”[13] Toen nam Samuel een kruikje met olie. Hij goot de olie over het
hoofd van David terwijl al zijn broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest
van de Heer in David.

Daarna ging Samuel terug naar de stad Rama.

Psalm 119:53,40

Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,
met uw beloften blijf ik stil verkeren.
Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
uw wet is waar, uw recht zal triomferen.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Overdenking



Zingen: Heer, U doorgrond en kent mij (Opwekking 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij



en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Moment voor de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst / basisschool (door
Mark Doornhof)

Zingen: De God van de vrede (Opwekking 746) (staande)

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
op alle wegen die je zult gaan

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,

van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Generatie-gebed (Rick Lozeman, met moeder Marian Lozeman-Elgersma en opa Douwe
Elgersma)

Collectemoment
Zingen: Lied 416:1,2,4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen van St. Patrick



Zingen: driemaal ‘amen’



